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Maandbrief mei 2026 

• Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven): 
03 mei ds. L. van Wingerden 
10 mei ds. L. van Wingerden 
17 mei ds. L. van Wingerden 
24 mei ds. L. van Wingerden, Pinksteren m.m.v. Bart Felet, trompet; na de 

kerkdienst koffiedrinken 
31 mei ds. L. van Wingerden, viering H. Avondmaal 
 

• Beluisteren van opgenomen kerkdienst 
Het is mogelijk de kerkdienst te beluisteren via een link op de site van de kerk www.pkn- 
helvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opnamen kerkdienst’. De opnamen blijven enkele 
weken op de site staan. 

 
• 4 mei- herdenking met voorafgaand Avondgebed 

Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Om 
20.00 uur is het in heel Nederland twee minuten stil.  
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen – burgers en militairen – die in 
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; 
zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De Holocaust, oorlogsgeweld, terreur 
en onderdrukking hebben in onze samenleving diepe sporen achtergelaten. Alle 
herinneringen en emoties komen samen tijdens de Nationale Herdenking. 
Daarbij beseffen wij dat bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in vele delen 
van de wereld, tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. 
Twee minuten, waarin we ons realiseren dat wij hier, in vrijheid, twee minuten stil 
kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen, die waar 
ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is er wereldwijd nog geen dag geweest zonder oorlog. 
Hierdoor vallen tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers. Ook dat 
realiseren wij ons op 4 mei. 
 
Op de avond van 4 mei is er om 19.00 uur voorafgaand aan de stille tocht naar het 
monument op de hoek Torenstraat/Kastanjelaan het jaarlijkse Avondgebed in de Oude 
Sint Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat m.m.v. het Taizé-koor o.l.v. 
Liesbeth Coppens. Voorgangers zijn kapelaan Bart Theunissen en ondergetekende.  
 

• Kerkdiensten 
Hartelijk welkom in de kerkdiensten op zondag om 10.30 uur in de monumentale Oude 
Sint Nikolaaskerk. Gedurende deze maand zal ik alle kerkdiensten leiden. Op zondag 24 
mei zal organist Ben de Rooij samen met Bart Felet, trompet feestelijke muziek spelen. 
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Het is dan immers Pinksteren, het feest van het geboorteuur van de kerk. Op zondag 31 
mei vieren we het H. Avondmaal. Graag tot ziens op de zondagmorgen in de kerk!  z.o.z. 
  

• Vermelding gebeurtenissen met gemeenteleden 
Mevr. M. (Maaike) van den Hoven- Heinen (’s-Hertogenbosch) heeft in het JBZ een 
operatie ondergaan en wacht op nader bericht voor de vervolgbehandeling. Van harte 
wensen we haar samen met haar man sterkte toe. Zonder dat dit altijd vermeld wordt, 
weet ik dat gezien leeftijd en anderszins er zorgen zijn bij sommigen. 
We leven met elkaar mee waar mogelijk mee. Soms gebeurt het ook dat u een 
telefoontje van mij krijgt met de vraag hoe het u het met u gaat, een pastoraal bel-
contact, zeg maar. Ik merk dat dit ook wordt gewaardeerd.                                         
     

•  Felicitatie ter gelegenheid van de verjaardag 
             Een felicitatie zal per PostNL voor hun verjaardag verzonden worden aan: 

- Mevr. J. Snellen- Snijders (1) 
- Mevr. M. van den Hoven- Heinen (12) 
- Dhr. T. Burghout (13) 
- Dhr. J. van Tilborg (31) 
-  

• Woord voor de maand: Pinksterlied (tekst: Huub Oosterhuis) 
  Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, 
 gebeurt aan ons vandaag. 
 Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 
 Gods woord dat antwoord vraagt. 
 Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 
 en baande nieuwe wegen, 
 Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt 
 in mens na mens ons tegen. 
 
 Het meeste gaat voorbij, 
 maar meer en meer wordt Hij 
 de toekomst die ons wacht. 
 Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, 
 Hij peilt en proeft ons hart. 
 Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam 
 aanschouwen wij van verre. 
 Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud 
 in leven en in sterven. 
 
 Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad 
 van brood en spelen zijn. 
 De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, 
 wij zullen mensen zijn. 
 Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht 
 aan alles wat wij deden. 
 Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar 
 een taal van hoop en vrede. 
                   

   Helvoirt, april 2026. 
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