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Maandbrief augustus 2025 

• Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven): 
03 augustus ds. L. van Wingerden 
10 augustus ds. L. van Wingerden, viering H. Avondmaal 
17 augustus ds. L. van Wingerden 
24 augustus ds. L. van Wingerden 
31 augustus   ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Loes Hartjes, blokfluit; 
  na de kerkdienst koffiedrinken i.v.m. verjaardag predikant 
 

• Beluisteren van opgenomen kerkdienst 
Het is mogelijk de kerkdienst te beluisteren via een link op de site van de kerk www.pkn- 
helvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opnamen kerkdienst’. De opnamen blijven enkele 
weken op de site staan. 

 
• Kerkdiensten 

De hele maand augustus ziet u mij op zondag om de kerkdienst te leiden. Op zondag 10 
augustus vieren wij het H. Avondmaal, een van de mooie sacramenten die onze kerk rijk 
is. Het sacrament is ons gegeven tot versterking van het geloof. En wie heeft dat niet 
nodig… 
Op zondag 31 augustus is er een Morningsong. Onze organist Cees Ippel begeleidt de 
samenzang. Deze wordt afgewisseld met orgelspel waarbij ook de partner van Cees 
optreedt met haar blokfluitspel. Na de kerkdienst is het gebruikelijke koffiedrinken. Deze 
keer met een bijzonder randje: op 27 augustus hoop ik 77 jaar te worden en dat vier ik graag 
met u en jou op zondag 31 augustus onder het genot van een heerlijk Vughtenaartje van 
een bekende bakker uit Vught.  
   

• Vermelding gebeurtenissen met gemeenteleden 
Helaas is mevrouw Ans van Steenbergen- Zonneveld opnieuw ongelukkig ten val 
gekomen waarbij zij nu haar linkerpols zodanig heeft bezeerd dat gips opnieuw 
noodzakelijk is. We wensen haar een spoedig herstel toe. 
Van enkele met ons meelevende kerkgangers van buiten weet ik dat er zorgen zijn over 
de gezondheid van henzelf en van familieleden. We leven waar mogelijk met hen mee. 
Voor ieder die met gezondheidsproblemen of anderszins te maken heeft, van harte 
sterkte en beterschap gewenst! 

 
• KijkOp: meditatief moment voor iedere week 

Het lukt even niet om een YouTube aflevering te plaatsen als samenvatting van de kerkdienst. 
Ik hoop het spoedig opgelost te hebben. 
z.o.z. 
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• Felicitatie ter gelegenheid van de verjaardag 
Een felicitatie zal per PostNL voor hun verjaardag verzonden worden aan: 
- De heer R.J.A. Haring (4) 
- De heer L. van Wingerden (27) 

 
• Woord voor de maand: 
 ‘Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of 

geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we 
ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool’. 
Nelson Mandela 
 

Helvoirt, juli 2025. 
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