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e Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven):
01 maart ds. L. van Wingerden, 2° zondag 40 dagen
08 maart drs. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam, 3¢ zondag 40 dagen
15 maart’  ds. L. van Wingerden, 4° zondag 40 dagen

22 maart ds. S. Jumelet, Zaltbommel, 5¢ zondag 40 dagen; na de kerkdienst
koffiedrinken

29 maart ds. L. van Wingerden, 6° zondag 40 dagen/Palmzondag — Morningsong
m.m.v. Annemieke Kern- Ruig, dwarsfluit

¢ Beluisteren van opgenomen kerkdienst
Het is mogelijk de kerkdienst te beluisteren via een link op de site van de kerk www.pkn-
helvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opnamen kerkdienst’. De opnamen blijven enkele
weken op de site staan.

e Kerkdiensten
Zondag 22 februari was de 1° zondag van de 40 dagentijd. Een periode in de kerk die staat
voor inkeer, tot jezelf komen en beseffen hoe kwetsbaar het leven is. Deze periode voor
Pasen brengt ons weer te binnen dat het in het leven om liefde gaat, maar tegelijk ook dat
we aan liefde lijden. Het is een periode om na te denken, een tijd van (opnieuw) leren
ervaren wat het is om te leven. In het bovenstaande overzicht ziet u naast mijn naam twee
namen van bekende gastvoorgangers. Op de 6° zondag van de 40 dagen is het tevens
Palmzondag. Er is dan een Morningsong. Mevrouw Annemieke Kern- Ruijg zal solo op
de dwarsfluit een drietal klassieke muziekstukken spelen.
Al met al zondagen die er toe doen en waarvoor ik ieder van harte uitnodig. Immers de
zondagmorgen in de kerk is een bijzondere moment van bezinning om mee te maken.

e Vermelding gebeurtenissen met gemeenteleden
De heer B. (Bert) Dooren is gelukkig weer zover hersteld dat we hem hebben kunnen
verwelkomen in de kerk. Met de heer T. (Thijs) Burghout ervaart nog steeds
cardiologische problemen ondanks enkele behandelingen. Ook met mevr. M. (Maaike)
van den Hoven gaat het gelukkig weer zodanig goed dat zij met haar man graag met mij
vanuit Den Bosch meerijdt om de kerkdienst mee te maken. Op mijn rondgang door de
gemeente kom ik zorgen bij mensen tegen die niet altijd vermeld worden, maar er wel
zijn. We leven met elkaar mee waar mogelijk. 7.0.Z.
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e Felicitatie ter gelegenheid van de verjaardag
Een felicitatie zal per PostNL voor hun verjaardag verzonden worden aan:
- Mevr. A.J. Grotendorst- van Rijn (1)
- Mevr. S.T. van Wijnen (2)
- Mevr. A.H.C.A. Haring- Splinter (4)
- Mevr. T.M. van Tilborg (31)

e Woord voor de maand:
Eerder deelde ik via de maandbrief de zegen die ik aan het einde van iedere
kerkdienst/morningsong uitspreek, de zogenoemde aloude reiszegen van St. Patrick. Een
nog oudere zegen is de zegen uit Numeri 6:
‘Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’
Deze zegen van Adron neemt binnen jodendom en christendom een blijvende plaats in.
Een tekst van meer dan tweeénhalf millennium oud die nog altijd wordt uitgesproken.
Bij opgravingen in 1979 in Ketef Hinnom, nabij Jeruzalem, werden twee kleine zilveren
rolletjes gevonden met daarin een deel van deze zegen. Het gaat om de oudst bekende
geschreven bijbeltekst, daterend uit de zevende eeuw voor Christus. Waarschijnlijk werden
zij als amulet om de hals gedragen. Daarmee krijgen de woorden uit Spreuken 3:3 een
tastbare achtergrond: bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.
Ook literair is deze zegen opmerkelijk. In het Hebreeuws telt de eerste regel drie woorden,
de tweede vijf, de derde zeven. Het aantal letters groeit mee: vijftien, twintig, vijfentwintig.
De tekst ontvouwt zich in een ritmische toename, als een zegen die zich verbreedt: van
bewaren, via genade, tot vrede. (Bron: Henk ten Voorde, bijbelwetenschapper)
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Moge de HEER u zegenen en behoeden!

Helvoirt, februari 2026.
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